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Of ik nu in Den Bosch of
Cuijk aan het werk ben,
overal komen carnavals-
versieringen tevoorschijn. |
Het gaan weer een paar
doldwaze dagen worden.
En het maakt niet uit,
zowel in Den Bosch op het
bisdomkantoor als op de
pastorie komt vast en ze-
ker het carnavalsgedreun
binnen.

Vaak is het dat je iets met carnaval hebt, of juist he-
lemaal niet. Sommigen ontvluchten alle carnavalsge-
druis en gaan op wintersport of ergens boven de grote
rivieren op vakantie.

Anderen zoeken het juist op, zodat in Den Bosch de
discussie ontstaat dat de stad te vol is met carnavals-
vierders van buiten Oeteldonk.

Carnaval nodigt uit om de maskers af te zetten. Om
feest te vieren met iedereen die je tegen komt. Maar
het blijft goed om te beseffen dat dit het laatste feest
is voordat de veertigdaagse vastentijd begint.

We gaan ons in ruim veertig dagen voorbereiden op
het grootste feest van de kerk: Pasen: lijden, sterven
en verrijzen van onze Heer Jezus Christus. In deze
veertig dagen willen we ons voorbereiden op het feest
door te vasten. En hoe je vast dat kan een keuze zijn
die bij je past.

In vroegere tijden werd gevast door geen vlees te
eten, geen alcohol, niet snoepen,... daarnaast werd er
gespaard voor een vastenactieproject - meestal met
een bestemming voor in de derdewereldlanden.
Vasten kun je op vele manier: iedere dag een moment
van bezinning, aandacht voor mensen die alleen of
ziek zijn, biologische voeding, goede afwisseling tus-
sen werk en rust, enz. enz.

Het is goed om eens stil te staan op welke wijze je
zelf het beste kunt vasten! Als parochie is er in de
vastentijd extra aandacht voor gebed, iedere dinsdag
is er een oecumenische vesperdienst in de Martinus-
kerk. En er is een vastenactieproject in Nigeria, het
thuisland van pastor Peter. We hopen dat u meeviert
of meespaart voor deze activiteiten, maar wellicht
ook zelf nadenkt hoe u kunt vasten.

Maar eerst gaan we carnaval vieren met goede ont-
moetingen en gezelligheid. De pastorie wordt deels
weer bezet door “Ut wordt wa”, die er tijdens deze
dagen hun residentie hebben, dat wordt in ieder geval
weer gezellig in huis.

Ik hoop dat u mooie dagen heeft in het carnavals-
gedruis of op andere wijze en een goede start kunt
maken met de veertigdaagse vastentijd.

Vicaris Thep Lamers

Vicaris Theo Lamers,
pastoor
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Eerste Heilige Communie
Je hebt ze vast al een keer voorbij zien komen, de
enthousiaste communicanten van dit jaar. Valentijn,
Oliwia, Vincent, Lena en Franciszek ontdekken met
elkaar Gods Grootste geschenk.

Met elkaar hebben ze 4 cadeautjes open gemaakt:
Een aardbol, we ontdekten de schepping van de
aarde; Een parelketting, we zijn een parel in Gods
hand; Water, dat we gebruiken tijdens het dopen; De
kinderbijbel, vol met Gods Woord.

De cadeautjes hebben een plekje gekregen in de St.
Martinuskerk, misschien heb je ze al gezien.
Ga je met ons mee? Op weg naar het Communiefeest!

Activiteiten tijdens de Goede Week

PalmPaasstokken knutselen
Op zondag 29 maart is Palmzondag, we starten de
Goede Week met Jezus’ feestelijke onthaal in Jeruza-
lem, terwijl we door het feestgedruis ook het aan-
staande lijden van Jezus zien.

Deze zondag om 09.00 uur is het mogelijk een Palm-
Paasstok te knutselen in het parochiecentrum, Kerk-
straat 10, Cuijk. Na het knutselen gaan we naar de
gezinsviering in de St. Martinuskerk. Het knutselen
is onder begeleiding van een ouder/grootouder/.....
Natuurlijk zorgen we voor alle materialen. Het deel-
nemen aan de viering is op eigen gelegenheid.

Aanmelden kan tot woens-
dag 25 maart via het for-
mulier achter de QR-code,
het nieuwsbericht op de
parochiewebsite www.
martinuscuijk.nl of via
info@martinuscuijk.nl

The Passion 2026 in de tuin
Witte Donderdag - Parochiecentrum
Na een succesvolle Filmavond in de tuin afgelopen
september, is het tijd voor een vervolg!
Kijk met ons mee naar The Passion 2026, de muzikale
paasvertelling van de KRO-NCRV.
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Het Jeruzalem van 2026 is Dwingeloo, we worden

in het hart van Drenthe meegenomen in de laatste
momenten van Jezus, op weg naar Goede Vrijdag en
Pasen. Het thema dit jaar is ‘Kom dichterbij’.

Aansluitend aan de
Witte donderdagvie-
ring - St. Martinuskerk
Cuijk, 19.00 uur - ben
je van harte welkom
in de tuin van het
parochiecentrum
-Kerkstraat 10, Cuijk-
waar we met elkaar
onder het genot van
een hapje en drankje
vanaf 20.30 uur kun-
nen kijken naar The
Passion 2026.

Wat je moet weten:
%7 Donderdag 2 april
@ Start om 20.30 uur (Tuin open vanaf 19.00 uur)
® In de tuin van het parochiecentrum
£y The Passion - Liveregistratie van NPO 1
Er is koffie, thee & wat lekkers

Neem een kleedje of tuinstoel mee, en eventueel
een trui voor als het wat afkoelt. Bij regen zorgen we

Op 19 maart a.s. wordt het feest gevierd van de
patroonheilige van onze geloofsgemeenschap, de H.
Jozef. Dit wordt in onze gemeenschap altijd gevierd
met een feestelijke viering, speciaal gewijd aan onze
vrijwilligers die een jubileum te vieren hebben. Dit
keer zijn er geen jubilarissen, daarom willen we al
onze vrijwilligers uitnodigen voor de viering, die op-
geluisterd gaat worden door het koor de Maasklanken
Land van Cuijk.

Daarna is er voor iedereen een gezellig samenzijn met
iets speciaals bij de koffie.

Voor het koor en de vrijwilligers is er tevens een
kleine attentie.

Contactgroep geloofsgemeenschap H. Jozef

ervoor dat we droog kunnen kijken. Toegang is gratis,
iedereen is welkom!
Zien we je daar?

Kruisweg by Night
Goede Vrijdag -
Kerktuin Katwijk
Een tocht door het
donker
Op goede vrijdag her-
denken we het sterven
van Jezus.

Een gebeurtenis die je
op het eerste gezicht
helemaal niet zou wil-
len herdenken.....

KRUISWEG BY NIGHT

= S

KERKTUIN

GOEDE VRIJDAG
03-04-2025
20.30 UUR

Wil jij weten wat
Jezus heeft meege-
maakt? Wil jij ervaren hoe het is om de diepe duister-
nis in te gaan?

Maak dan met ons deze bijzondere tocht door het
donker.

Kruisweg by Night, Goede vrijdag
3 april 2026, 20.30 uur
Kerktuin Katwijk, Mariagaarde 4 Katwijk

Rondom de
MartinustorenCuijk

Vespervieringen in de Sint Martinuskerk in Cuijk
Tijdens de 40-dagentijd, de voorbereidingstijd voor
Pasen, wordt er elke dinsdagavond om 19.00 uur een
vesperviering gehouden op initiatief van de Prote-
stantse Gemeente Uden-Veghel-Cuijk en de Sint Mar-
tinus Parochie Cuijk in de Sint Martinuskerk in Cuijk.
U ben allen uitgenodigd. De kerk is open vanaf 18.45
uur.

De vespervieringen zijn op 24 februari, 3 maart, 10
maart, 17 maart, 24 maart en 31 maart 2026.

Na de vesperviering is er gelegenheid om het sacra-
ment van de biecht te ontvangen (voor katholieken)
van een priester of om een pastoraal gesprek te voe-
ren met de dominee of iemand van de protestantse
gemeente.
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6de Zondag door het Jaar

Zaterdag 14 februari
t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering -Carnavalsmis

St. Martinus Zondag 15 februari

parochiekerk t 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
Escharen
t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering met orgelspel
5 T 11.00 uur, MFA De Valuwe,
SOy eucharistieviering
H. Jozef I.v.m. Carnaval vervallen op
Cuijk maandag 16 en dinsdag 17 februari

de ochtendvieringen

Aswoensdag
Woensdag 18 februari
t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
aswoensdagviering
t  19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
Beers aswoensdagviering m.m.v. cantors
t 19.00 uur, Lambertuskerk Linden,
aswoensdagviering

1ste Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 21 februari

t 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering

Zondag 22 februari

T 9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
eucharistieviering m.m.v. de
Maasklanken Land van Cuijk

+ 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor

H. Antonius van
Padua - Vianen

Glorious
H. Agatha t 10.00 uur, Lambertuskerk Linden,
St. Agatha zondagyviering

2de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 28 februari

t 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering

Zondag 1 maart

+ 9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
eucharistieviering met samenzang
10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering m.m.v. cantors

+ 11.00 uur, MFA De Valuwe,
eucharistieviering

H. Martinus
Katwijk

3de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 7 maart
18.00 uur, 't Akkertje Vianen,

eucharistieviering m.m.v. Vivace

H. Lambertus
Linden
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+ 19.00 uur, GEEN viering i.v.m. Carnaval

t 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering

Zondag 8 maart

t  9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
eucharistieviering m.m.v. de
Maasklanken Land van Cuijk

t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering m.m.v. Nen Dit Sakmas

+ 10.00 uur, Lambertuskerk Linden,
zondagviering

t  11.00 uur, MFA De Agaat,
eucharistieviering

4de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 14 maart

t  19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering

Zondag 15 maart

t  9.30 uur, vm. Kinderkapel Beers,
eucharistieviering m.m.v. koor Beers-
Escharen

t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering m.m.v. herenkoor Haps

+ 11.00 uur, MFA De Valuwe,
eucharistieviering

5de Zondag van de Veertigdagentijd

Zaterdag 21 maart

t  19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering

Zondag 22 maart

t  9.30 uur, Martinuskerk Katwijk,
eucharistieviering m.m.v. de
Maasklanken Land van Cuijk

t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering/gezinsviering
m.m.v. jeugdkoor Glorious

t 10.00 uur, Lambertuskerk Linden,
zondagviering

Palmzondag
Zaterdag 28 maart
t  19.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
Eucharistieviering
Zondag 29 maart
t 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk,
eucharistieviering m.m.v. jeugdkoor

Glorious

t 10.00 uur, Lambertuskerk Linden,
zondagviering

t 11.00 uur, MFA De Valuwe,
eucharistieviering

Witte Donderdag

Donderdag 2 april
Deze dag is er géén eucharistieviering om
10.00 uur
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t+ 19.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Eucharistieviering
m.m.v. de Maasklanken Land van Cuijk

t 19.00 uur, Lambertuskerk Linden,
Witte Donderdagviering

Goede Vrijdag
Vrijdag 3 april
Vasten- en onthoudingsdag.
Deze dag is er géén eucharistieviering om 10.00 uur.
t  Martinuskerk Cuijk:
15.00 uur, kruisweg
19.00 uur, Goede Vrijdag plechtigheid met
communie m.m.v. cantors

Za 14 februari, Feest HH. Cyrillus en Methodius,
patronen van Europa

Zo 15 februari, Zesde Zondag door het Jaar

Wo 18 februari, Aswoensdag

Za 21 februari, H. Petrus Damiani, bisschop en kerkleraar
Zo 22 februari, 1ste Zondag van de Veertigdagentijd
Ma 23 februari, H. Polycarpus, bisschop en martelaar

Vr 27 februari, H. Gregorius van Narek, abt en kerkleraar
Zo 1 maart, 2de Zondag van de Veertigdagentijd

Wo 4 maart, H. Casimir

Za 7 maart, HH. Perpetua en Felicitas, martelaressen

Zo 8 maart, 3de Zondag van de Veertigdagentijd

Ma 9 maart, H. Francisca Romana, kloosterlinge

Zo 15 maart, 4de Zondag van de Veertigdagentijd

Di 17 maart, H. Patricius, bisschop

Wo 18 maart, H. Cyrillus van Jeruzalem, bisschop en
kerkleraar

Do 19 maart, H. Jozef, hoogfeest

Zo 22 maart, 5de Zondag van de Veertigdagentijd

Ma 23 maart, H. Turibius de Mogrovejo, bisschop

Wo 25 maart, Aankondiging van de Heer - Maria Boodschap
Zo 29 maart, Palmzondag

*
* Parochiestatistiek

Ons gebed wordt gevraagd
voor hen die in de
afgelopen maanden zijn
overleden.

We hebben van hen
afscheid genomen in de
kerk of in het
crematorium:

Uitvaart

Toon Pouwels
Joke Gerrits - Jans

Jan Lucassen
Doortje van Kruijsbergen
- Sanders

t 19.00 uur, Lambertuskerk Linden, Goede Vrijdagviering
+  20.30 uur, kerktuin Katwijk, Kruisweg by night

Stille Zaterdag
Stilte van het graf
Zaterdag 4 april
Deze dag is er géén eucharistieviering om 10.00 uur
+ 10.00 uur, Martinuskerk Cuijk
Swieconka, zegening van de Poolse paasmandjes
Paaszaterdag
Feest van de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus
Zaterdag 4 april
t  21.00 uur, Martinuskerk Cuijk, Paaswake
m.m.v. Creation, televisiemis KRO-NCRV

Begin van de Goede Week
Do 2 april, Witte Donderdag
Vr 3 april, Goede Vrijdag
Za 4 april, Stille Zaterdag
Zo 5 april, Eerste Paasdag
Ma 6 april, Tweede Paasdag

De dagelijkse viering in de Martinuskerk is om 10 uur.
Op de vrijdagen is er om 9.30 uur, voorafgaand aan de
eucharistieviering een rozenkransgebed.

Vrijdag 6 maart en vrijdag 1 mei is er om 19.00 uur
een Taizéviering.

De viering in Castella is iedere vrijdag om 19 uur
(m.u.v. de eerste vrijdag van de maand, dan wordt er
in huis communie rondgebracht).

Alle vieringen vanuit de Martinuskerk zijn te volgen
via de livestream die te vinden is op de website
www.martinuscuijk.nl. Op zondagen en bijzondere
momenten wordt de viering ook uitgezonden via Om-
roep Land van Cuijk.

In de afgelopen periode
zijn in onze parochie
gedoopt:

Joah Pedro
Nena Pedro
Nyrée Nanarjain

Victoria Klaassen
Olivier Klaassen
Mano Pedro
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De kerk van Katwijk
wordt prachtig,
om trots op te zijn.
Na ruim een half jaar

binnen en buiten in
de steigers te hebben
gestaan, begint het
nu langzaam zichtbaar
te worden. Omroep
Brabant heeft er op
dinsdag 20 januari een
item in het journaal
aan besteed. Ook
hebben we dankbaar
gebruik gemaakt van
de steigers om de verlichting te herstellen en het kruis
opnieuw op te hangen. Dit kruis was jaren op het hoofd-
altaar bevestigd. Door het plaatsen van het mooie altaar
uit de kerk van Beers moest het kruis weggehaald wor-
den met de bedoeling het weer op de originele plaats te
hangen nl. vanuit de gewelven boven het altaar. Maar ja
hoe.... Nu kwam de gelegenheid en met vereende krach-
ten hangt dit bijzondere kruis weer op zijn vertrouwde
plaats.

Waarom is dit kruis bijzonder?
Op het kruis staan rondom het corpus de symbolieken van
de 4 evangelisten afgebeeld. Dit noemt men een tetra-
morf. Tetramorphe betekent ‘viervorm’, bij de linkse arm
van het corpus: Matthelis met de mens, onder: Marcus
met de leeuw, bij de rechts arm: Lucas met het rund en
bovenop het kruis staat Johannes met de adelaar.

Waarom deze symbolen?
Bij Matthels hoort de (gevleugelde) mens d.w.z. de
engel, omdat zijn evangelie het menszijn van Christus, de
mensenzoon het meest op de voorgrond brengt. Marcus
wordt voorgesteld als de leeuw, omdat hij de kracht, de
grootsheid van Christus het meest benadrukt. Lucas en de
stier horen samen, omdat zijn evangelie begint met het
offer van de priester Zacharias en het symbool van Johan-
nes is de adelaar, omdat zijn evangelie theologisch het
hoogst grijpt en omdat de adelaar het enige wezen is die
naar de zon kan kijken zonder verblind te worden. Johan-
nes begint zijn evangelie ook met ’'In den beginne was het
Woord, en het Woord was bij God en het Woord was God’.
Wij hopen met Pasen een nieuw begin in een prachtige
gerestaureerde kerk te kunnen gaan maken. Er moet nog
veel gebeuren maar we hebben nog 6 weken (veertigda-
gentijd) om ons voor te bereiden. Het kleine angelusto-
rentje is na de restauratie weer compleet. Heeft u ook
het Angelusklokje in Katwijk alweer horen luiden?
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Kerstviering in ‘t Akkertje
We hebben, samen met veel inwoners uit het dorp,
afgelopen Kerstavond een mooie Kerst gevierd. Het
was een mooi begin van de Kerstperiode met uiteraard
weer de zang van gemengde zangvereniging VIVACE.
Afgelopen december en januari zijn er 2 leden van
onze geloofsgemeenschap overleden, nl. Jan Lucas-
sen, een gewaar-
deerd lid van
Vivace en Doortje
van Kruijsbergen,
97 jaar oud en op R
dat moment de
oudste inwoner
van Vianen. Wij
gedenken hen in
ons gebed.

Werkgroep kontakt afd. Vianen
Langs deze weg willen wij jullie laten weten dat Anny
Roelofs en Ineke Verbiesen vanaf 2026 onze werkgroep
gaan verlaten. Anny en Ineke hebben zich vrijwillig 21
jaar met hart en ziel ingezet voor de zieke en oudere
mensen van onze geloofsgemeenschap en de senioren-
vereniging. Wij begrijpen hun besluit, maar we zullen
hen erg missen.
Dank je wel Anny en Ineke voor de fijne samenwer-
king die we al die jaren met elkaar hebben gehad.
Gelukkig kunnen we wel melden dat Wil Gosens onze
werkgroep komt versterken. Wil, welkom in onze
werkgroep.

Contactgroep geloofsgemeenschap Vianen
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In de Paastijd brandt in onze kerken de Paaskaars, als
symbool van Gods licht dat het donker overwint. Elk jaar
wordt met Pasen een nieuwe kaars ontstoken aan het
paasvuur. Niet alleen in de kerk, maar ook thuis kan het
branden van een (kleine) paaskaars betekenis krijgen als
ritueel bij speciale gelegenheden of een moment van
bezinning. Een licht aansteken ter bemoediging, voor
iemand, jezelf of tegen het donker.

U kunt een eigen huispaaskaars bestellen via de parochie.

Uiterste besteldatum maandag 2 maart!
Onder aan de pagina leest u hoe het werkt.

Model A:

De Levensboom Nieuw begin

Model C:

Ichtus Lam Gods

Model E:
Het Licht van
de Verrijzenis

Model F:
Barokke kruis

Model H:
De Heilige Geest

Model G:
Vissen en
broden - IHS

Prijs model A, B, C, D, E,

F, G, H, I: Samen voor
Formaat 608 Vrede
afm. 60x8cm € 75,00

Formaat 408

afm. 40 x8cm €52,00

Formaat 308

afm. 30x8 cm € 40,00

Formaat 306

afm. 30x6cm € 30,00

Stompkaarsen

afm. 20x8 cm € 25,00

Stompkaarsen

Bestellen kan als volgt:
Via een mailbericht(info@martinuscuijk.nl) of
telefonisch (0485-312555) kunt u uw bestelling door-
geven. Na betaling via de parochie (NL67 RABO 01 77
49 32 32) wordt uw bestelling dan geplaatst.
Gelieve bij de omschrijving duidelijk uw naam en
adres te vermelden.

U krijgt bericht wanneer de kaarsen bij de pastorie
afgehaald kunnen worden
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